Grootste wens van Gerard van Beek komt uit

Al van kind af aan was Gerard van
- Beek geinteresseerd in bunkers. Hij
werkte jarenlang als vrijwilliger bij
diverse organisaties die met bunkers
en daarin ingerichte musea te ma-
ken hebben en dat beviel hem altijd
uitstekend. Toch bleef er bij de in-
middels 64 jarige inwoner van Hoek
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m Gerard bij de bunker op het recreatieoord. (FOTO: TOM VAN OOIJEN)

van Holland een grote wens en dat

was een eigen bunker als museum
inrichten.

Die wens is nu uitgekomen. “Op het
recreatieoord stond pal achter de slag-
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bomen en snackbar, een bunker er al
jaren verwaarloosd bij. Er werd niets
mee gedaan, alleen hangjeugd ge-
bruikte het. Nadat het recreatieoord

- over was gedragen heb ik contact op-

genomen met het bestuur van ONS
(de stichting die het beheer voert over
het recreatieoord — red.) en hen ge-
vraagd wat er met de bunker ging
gebeuren. Zij hadden er geen plan-
nen mee dus vroeg ik of ik de bun-
ker kon gaan beheren en opknappen
en dat vonden zij een prima idee.”

Gerard laat enthousiast de bunker
zien. “Het zijn eigenlijk twee bun-

_Lkers, een Duitse en een Nederland-

se. Ze lagen vol met rotzooi, dat heb
ik er eerst uit moeten halen. Ik heb
inmiddels voor diverse zaken spon-
soren gevonden zoals een dakbedek-
ker, een elektricien, een bedrijf het
beton gaat repareren, een schoon-
maakbedrijf die de hele binnenkant
schoon komt spuiten, een houtleve-
rancier voor een trap, kortom er is
heel veel medewerking.”

Gerard hoopt dat hij de bij de ope-

ning van het recreatieoord, 1 maart
volgend jaar, ook de bunker, die de
naam ONSe Bunker gaat krijgen,
kan openen. “Er komt op verzoek
van ONS dan eerst een expositie in
van 100 jaar huisjeskamp. Daarna
wil ik graag een expositie inrichten
met hoe de Hoekenezen in bunkers
leefden vlak na de Tweede Wereld-
oorlog. Mensen kwamen terug naar
de Hoek, maar hun huizen waren
door de Duisters vernietigd en ze zijn
toen in bunkers in onder meer het
Roomse Duin gaan wonen. Die leef-
omstandigheden zou ik graag in een
expositie willen laten zien.”

Gerard is nog op zoek naar foto’s en
artikelen uit die tijd. “Indien men-
sen foto’s, voedselbonnen of wat dan
ook hebben uit die tijd van de bun-
kerwoningen hoop ik dat ze die be-
schikbaar willen stellen voor de ex-
positie. “Dan gaan we er iets echt
moois van maken.”

Wie contact wil zoeken met Gerard
kan dat doen via de mail: beekst@
live.nl of bellen met 06 46700576.

Prins Hendrikstraat 243a.

Bewoners van Hoek van Holland

Zondag 20 oktober Museum Cultuurdag van 13 tot 17 uur’
bij diverse Hoekse musea en locaties. L

Eris veel te zien en beleven deze middag.
Geniet van het mooie, cultuurrijke Hoek van Holland!

Meer info op https://www.facebook.com/cultuurzee/

Spreekuur dorpsraad: elke vrijdag
van 10.00 tot 12.00 uur in de Wijkhub,

Hoekvan Holland




